


Pelgrimskruis

Het is een gewoonte dat bedevaarders,
pelgrims en bezoekers aan de Kluis van
Bolderberg een “steentje” meebrengen,
van thuis of onderweg opgeraapt.

We leggen dit steentje hier neer, aan de
voet van het pelgrimskruis.

Daarmee drukken we op symbolische
wijze uit, dat we daadwerkelijk “een
steentje willen bijdragen aan het

iendelijke

leder op zijn manier.
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Prachtig panorama van op Bolderberg




We komen duidelijk in de buurt van Bokrijk






Vrijdag 7 december 2007
Als ik in het station van Hasselt uitstap staan Leo en Staf mij al op te wachten. We gaan
meteen dwars door het stadscentrum.
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Ludwig, Leo en Staf



Na het centrum van Hasselt duiken we meteen de bossen in. Door de overvloedige regen van
de afgelopen dagen zijn de paden drassig en onze schoenen aan de vuile kant.







Molen aan de ingang van het domein van Bokrijk
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Af en toe is het GR-teken van ver te zien












Moeten we nu echt door dat molentje?
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De nog steeds werkende Slagmolen in Genk










Ons gastenverblijf



We worden hartelijk ontvangen bij Gert en Noora in Genk. Staf en ikzelf mochten er zelfs
slapen in het waterbed.
Vandaag hebben ongeveer 27 kilometer gestapt.

De rijk gevulde tafel



Zaterdag 8 december 2007
Omstreeks 09.00 uur verlaten we ons gastgezin na een lekker ontbijt bestaande uit spek met
eieren. Vandaag moeten we ongeveer 29 kilometer afleggen.







Leo en Staf zijn het weer wreed aan het uitleggen




Ons verblijf in een trekkershut te Lanaken



Het klaarmaken van de picnic

Zondag 9 december 2007

Om 06.00 uur zijn we al uit de veren. En om 07.00 uur verlaten we al onze trekkershut. Het
is rustig op de baan. Al vlug laten we het centrum van Lanaken achter ons en volgen we een
gedeelte van het Albertkanaal. En daarna duiken we eventjes Nederland binnen.







Op weg naar de Sint-Pietersberg
















Zaterdag 12 januari 2008

25 kilometers staan er vandaag op het programma, van Vise tot Wegimont. De
bewegwijzering in Visé laat toch wel wat te wensen over. Van in het begin dienen we onze
weg te zoeken tot als we Visé uit zijn. Er staat een frisse wind maar het is droog.

Compostella is in de buurt. Het kasteel van Dalhem

























Ik heb de smalle doorgang gemeten. Deze is welgeteld 40 centimeter breed. De schouders
van Staf zijn 42 centimeter breed. Staf heeft dan ook alle moeite om zich door de doorgang te
wringen.



En dan is er nog de rugzak. Deze is smaller dan 40 centimeter maar al dienen tralala dat daar

aanhangt..............




